Gebed van de Dag donderdag 14 januari 2021

Kerk open 8.30 —9.00 uur
Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Luisterlied VENI CREATOR SPIRITUS - Giovanni Vianini https://www.youtube.com/watch?v=33XotuYs-io

Schriftlezing Exodus 4
(Exodus / Shemot 1:1-6:1, is het gedeelte /Parasja dat
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Shemot ‘Namen’)

STILTE
Psalm 93:1 (pe Nieuwe Psalmberijming) Lukas 12:12

De HEER is koning tot in eeuwigheid.

Hij is bekleed met macht en majesteit. Wa nt de Helllge GeeSt Zal uin

De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetast. dat uur Ieren Wat u moet
zeggen.
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bevrijding en verzoening bewerken.
Laat mijn woorden
nicuwe perspectieven openen,
de hemelpoort op een kier zetten
en allen in staat stellen te begrijpen
hoe kostbaar en unick hun levenis.

Pesoonlijk gebed Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God:

Onze Vader... de kracht van uw aanwezigheid.

Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken.
Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren.
kaars doven Zegen mij vandaag. Amen.

Afsluiting


https://www.youtube.com/watch?v=33XotuYs-io

